
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Renswoude, 12-07-2018 
 
 

Vakantie 
In Marcus 6:31 zegt Jezus tegen zijn discipelen “Komt hier en rust een weinig” Ze mogen even 
bijkomen van de opdrachten die Hij hun gegeven had. De boog kan en hoeft dus ook niet altijd 

gespannen te zijn! Naast de wekelijkse rustdag mag er ook een langere periode van rust zijn. Jezus is 

onze Heer, maar geen baas die ons opjaagt. Hij gunt ons de rust en tegen opgejaagde, vermoeide 
mensen zegt Hij in Mattheüs 11: 28.29 “Komt tot Mij… en Ik zal u rust geven”.  

De vakantie geeft ons mogelijkheden om even afstand te nemen en tot jezelf te komen, om de 
overdenken waar je allemaal mee bezig bent, wat je prioriteiten zijn. Maar daarnaast ook van 

genieten van de natuur: de bergen, de bossen, het water. De laatste twee weken merkten we ook dat 
veel kinderen aan vakantie toe zijn. Als school wensen we een hele goede vakantieperiode toe, waarin 

u ook echt tot rust kunt komen.   

 
Voorstellen:  juf Inkenhaag 
 

Beste allemaal,  

 

Na de zomervakantie start ik als leerkracht van groep 7 en 

bovenbouwcoördinator van CBS De Stifthorst. Via deze weg 

wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Gerola 

Inkenhaag. Ik ben 30 jaar en woon samen met mijn man 

Folkert en onze kat Jeno in het centrum van Barneveld. In 

mijn vrije tijd houd ik van sporten, citytrips en (verre) 

reizen maken.  

 

De afgelopen 9 jaar ben ik werkzaam geweest op CBS de 

Wegwijzer in Zeist. Ik heb hoofdzakelijk groep 1/2 en 

groep 8 lesgegeven. Ik ben begonnen als leerkracht en na 

enkele jaren ben ik mij als bouwcoördinator ook gaan 

bezighouden met managementzaken.  

 

Ik kijk er naar uit om op CBS De Stifhorst te werken.  

Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking en we 

samen er alles aan doen om uw kind een mooie schooltijd 

te geven.  

 

Loop gerust binnen om kennis te maken! 

 

Hartelijke groet, 

Gerola Inkenhaag 

 

Oude Holleweg 17 

3927 CK   Renswoude 

tel.: 0318-571956 

www.destifthorst.nl 



 
Voorstellen:  meester de Koning 
Beste Ouder(s) / verzorger(s), 
  

Komend schooljaar mag ik het team van De Stifthorst komen versterken als 
onderwijsassistent. Graag wil ik mezelf voorstellen.  

  
Ik ben Arnold de Koning, ben 35 jaar en woon samen met mijn 
zoon in Veenendaal. Mijn zoon heet Finn en is bijna 7 jaar oud. 
In mijn vrije tijd voetbal ik bij Dovo, loop ik graag hard of ga een 
lekker stukje mountainbiken. Daarnaast luister ik graag muziek 
en ben actief binnen de kerk. 
  
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als 
projectmanager in de bouw. Door veranderingen in mijn leven 
heb ik nu een stap richting het onderwijs kunnen en durven 
zetten. Hiermee is voor mij een langgekoesterde wens in 
vervulling gegaan. Naast mijn werk als onderwijsassistent zal ik 

de deeltijd opleiding leraar basisonderwijs gaan volgen aan de Christelijke Hogeschool Ede.  
  
Ik heb er heel veel zin in en hoop dat we er samen een leuke en leerzame tijd van mogen 
maken. Tot snel! 
 

Arnold de Koning 
 
 
 
Afscheidswoorden van juf Hols 
 
Beste ouders, 
Op 1 april 2002 kwam ik in dienst van toen nog De Stifthorst. Meester Perfors kwam in februari 
sporthal de Hokhorst binnen waar ik volleybal training aan de jeugd stond te geven. Ik gaf toen nog 
les op een school in Zeist. Hij vroeg of ik wilde solliciteren voor een baan in groep 6/7. Dezelfde week 
was het rond. Nu 16 jaar later neem ik afscheid en is mijn laatste groep 6/7. Ik neem ontzettend veel 
ervaringen en herinneringen mee in mijn rugzak. De Stifthorst heeft mij mede gemaakt wie ik nu ben. 
Ik heb geprobeerd de afgelopen jaren ook juist dingen uit mijn rugzak te halen en die laat ik nu 
achter.. en een klein stukje van mijn hart. Ik wil u allemaal bedanken voor alle jaren steun en hulp. Ik 
heb het altijd heel bijzonder gevonden als ouders zoveel vrije tijd opgaven om op school te helpen. Ik 
hoop ook dat u dit blijft doen om er samen iets goeds en leuks van te maken. Wie weet zie ik u soms 
nog, want af en toe zal ik er nog zijn. Ik wens iedereen alle goeds en voor binnenkort een hele fijne 
zomer! 
   
Lieve kinderen, 
Ik ga afscheid van jullie nemen. Ik kom niet meer, zoals de laatste 16 jaar, jullie op vaste dagen 
lesgeven. Lastig is dat zeker, want ik heb altijd van jullie genoten. Het is geweldig om elke keer weer 
met jullie te werken. De energie en fantasie die jullie meebrengen. De kijk op de dingen om jullie 
heen, heel dichtbij of heel ver weg, het inspireert. De goede ideeën, de spontaniteit.. We hebben 
samen veel meegemaakt, moeilijke dingen met verdriet maar ook veel feestjes gevierd en met heel 
veel trots op dingen terug gekeken. Naast taal, rekenen, lezen en alle andere vakken vond ik het 
heerlijk met jullie terug te gaan in de tijd met geschiedenis om er vervolgens ook iets van te leren 
voor de toekomst. Ik ben met jullie op heel veel plekken geweest ook al waren we er niet echt.. Voor 
jullie wens ik dat je komt waar je wil zijn, dat je kan zijn wie je bent, dan beloof ik dat ik af en toe 
even kom spieken of dat lukt.  

 
  



Afscheid: juf Franken 
Juf Franken stopt per 01 augustus a.s. met het werken op onze school. Zij heeft dan 18 jaar op onze 

school gewerkt en gaat nu haar focus verleggen op iets anders. Wij willen juf Franken heel hartelijk 
danken voor haar inzet in al die jaren voor onze school en wensen haar Gods zegen voor de 

toekomst! 

 
Afscheidswoorden juf Franken 
De Stifthorst was ruim 18 jaar een groot deel van mijn leven. Ik ben begonnen als kleuterjuf 
en daarna zag ik in de bovenbouwgroepen mijn uitdaging. Lesgeven vond ik altijd heerlijk 
om te doen. In deze jaren is er veel veranderd op onderwijskundig gebied. Ik vond het fijn 
om actief mee te denken en verbeteringen te vinden waar dat nodig was. Mijn deur stond 
altijd open voor ouders, collega’s en leerlingen, zodat iedereen bij me terecht kon voor 
uitleg, hulp of enkel een luisterend oor.  
Ik merk dat het tijd is om me verder te ontwikkelen en daarom ga ik De Stifthorst verlaten. 
Ik heb een hele goede tijd gehad al die jaren. Daar wil ik collega’s, leerlingen en ouders voor 
bedanken.  
Ik wens jullie het allerbeste. 
  

Ook afscheid van juf Veenendaal, Timmer en van Ginkel 
We bedanken ook juf Veenendaal en juf Timmer voor het werken in de instroomgroep vanaf 01 maart 
tot aan de zomervakantie en de manier waarop dat gedaan is! Het was heel fijn om de grote groep 1 

te kunnen opsplitsen. 
Juf van Ginkel bedanken we hartelijk voor het invallen op de woensdag vanwege het ziekteverlof van 

juf Franken. Het bleek niet mogelijk een invaller te vinden voor de maandag t/m de woensdag. We 

waren heel blij dat juf van Ginkel kans zag om de woensdag voor haar rekening te nemen. 
 

Verkeersouders 
We nemen van nog meer mensen afscheid. Mw. Overeem en mw. van Ginkel nemen nu echt afscheid 

als verkeersouders. Na diverse malen al te hebben aangegeven te willen stoppen, gaat dat nu echt 

gebeuren. Vele jaren hebben zij deze taak op zich genomen en dat werd door de leerkrachten als zeer 
plezierig ervaren. Hartelijk dank voor alle aandacht voor de veiligheid rond de school en de 

verkeersprojecten die zijn georganiseerd! Beide ouders kunnen nu ook met een gerust hart stoppen, 
omdat er ook een opvolger is. Mw. Robbertsen loopt al een jaar mee en gaat de taken van 

verkeersouder nu alleen voortzetten. Wij wensen haar succes!  
 

Gymrooster vanaf groep 3 
Het gymrooster voor volgend schooljaar ziet er als volgt uit: 

 maandagmiddag   14.00 – 15.00 uur:   groep 8 

 woensdagmorgen 10.00 – 11.00 uur:   groep 7 

 woensdagmorgen 11.00 – 12.00 uur:   groep 3 

 vrijdagmorgen      09.45 – 10.45 uur:   groep 4 

 vrijdagmorgen      10.45 – 11.45 uur:   groep 5/6 
De kleuters van de groepen 1 en 2 gymmen in het eigen gymzaaltje. 
 
Pannaveldje afgesloten 
Tijdens de zomervakantie zal ook dit jaar het Pannaveldje weer afgesloten zijn. Voor voetballen 

kunnen de kinderen terecht op de door de gemeente aangelegde voetbalveldjes in het dorp. 

 
Vossenjacht 
Op woensdag 12 september organiseert de Ouderraad een leuke vossenjacht voor de kinderen en de 

ouders van de school!! Deze leuke activiteit zal om 18.00 uur starten! Na de zomervakantie volgt nog 

een officiële uitnodiging, maar houd u deze avond vast bezet!  
 

Update Anglia 
We meldden u al eerder dat er 10 dozen met Anlglia Examens verdwenen waren bij PostNL. Acht 
dozen waren ook al terecht.  Nu kunnen we u melden dat doos 9 van de Anglia Examens gevonden is. 

Er is dus nog één doos verdwenen. De kans dat ook onze examens terecht zijn wordt steeds groter. 
De diploma’s komen in augustus, we weten nog niet of wij daar bij zijn. We wachten af. 



Leerlingen 
In de afgelopen periode zijn Lisa van Ginkel, Elize van Dijk, Liam Schuurman en Julia Verkerk en 

Sanne van der Elst gestart in de instroomgroep.  
Wij wensen deze kinderen een hele fijne en leerzame tijd op onze school. 

 
Dylano Veldhuizen heeft onze school verlaten. Hij is naar de Dorpsbeuk gegaan. We wensen Dylano 

een hele fijne tijd op zijn nieuwe school.  
 

Na de zomervakantie verlaten er nog een aantal kinderen onze school.  Hanna Franken, zij gaat naar 

de Borgwal, Xander Hazeleger gaat naar de Vogelhorst en Levi Meijer gaat naar de J.P. van 
Leersumschool. Wij wensen hen een hele fijne tijd op de nieuwe school. Ook Kyam Nagtzaam verlaat 

onze school, hij vertrekt voor een aantal jaar naar Amerika. Wij wensen Kyam een fijne tijd in 
Amerika. 

 

Na de zomervakantie verwelkomen we de volgende nieuwe leerlingen in groep 1: Gwen van den Berg, 
Teun Bos , Norah van Eck, Siem Overeem, Job Wolswinkel en Stijn Boelhouwer. 

Van harte welkom op onze school.  

 
Waar gaan onze groep 8 leerlingen naar toe?  
CLV: Joost Blanken, Sam Haaring en Iris Hardeman. 
Hendrik Pierson College : Lynn van Verseveld. 

Ichthus College: Maaike Stuivenberg en Christel Zandvliet. 
Joh.Fontanus College: Mika Dirkse en Christian Harkes. 

Marnix College: Catheleine Geerts. 

De Meerwaarde: Kichelle Berkhof, Eva Bouwman, Ivar Cozijnsen, Mariël van Geerenstein, 
Sietse Hardeman, Carlijn van de Meent, Renske Overeem, Vincent Overeem, Anne Schut, Giovanni 

Veldhuizen, Rie-Janne Vlastuin, Demi van de Voort en Stijn van Wolfswinkel. 
Rembrandt College: Veerle Nagtzaam en Rosan van Veldhuisen.  

 
 
Jarigen 
Vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie zijn jarig:  
 

JULI 

14 Milan Bom    3  20 Danique Verwijs 3  
16 Rowen van der Grift    2  27 Lotte Hilhorst  5 

16 Tim Wolswinkel  2  31 Bibbi Messemaker 2  
19 Siem Overeem  1 

 

AUGUSTUS 
5 Lara van den Brandt 2  19 Kyan de Vries  7 

6 Julia Overeem  3  20 Siem Waller  2 
8 Yva Doest  5  22 Wesley Hazeleger 8 

11 Rens Eken  4  24 Job Wolswinkel  1 
16 Daniël Robbertsen 3  27 Thomas Bink  3 

17 Andrawas Makhol 4  30 Max van den Brandt 7 

19  Noman Shafiq  2 
  

SEPTEMBER 
1 Ise Tinholt  6  13 Malou van Dijk 8 

3 Hannah Luijendijk 5  15 Teun Schrijvershof 4 

5 Yanic Donkersgoed 3  18 Dustin Vos  4 
5 Milan ter Maaten 3  20 Marly van Vlaanderen 3 

6 Anouk Boelhouwer 2  22 Daniek van der Grift 5 
7 Jamy Veldhuizen 5  23 Benthe van de Brug 3 

11 Jelte van Garderen 2 
11 Fenne Rebergen 6 

 

OKTOBER 
1 Naomi van den Bos 5   8  Hasnan Shafiq  3 



The leader in me 
Als school hebben we veel geïnvesteerd in nieuwe methodes en didactieken. We merken daar ook de 

resultaten van. We zien echter dat er nog meer winst te halen valt als kinderen zich meer 
verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling/leren. Als ze vanuit zichzelf meer gemotiveerd 

zijn om dingen te willen leren. We hebben ons daar het afgelopen jaar in verdiept en zijn uitgekomen 
bij het gedachtengoed van Stephen Covey. Hij ontwikkelde de 7 gewoonten van effectief leiderschap. 

Hij beschrijft dat in zijn boek “The seven habits of highly effective people”. De 7 gewoontes zijn ook 
vertaald naar scholen/kinderen en kreeg de naam “The leader in me”. Het gaat daarbij dan om 

persoonlijk leiderschap bij kinderen. Weten waarom je wat doet, dus weten waar je mee bezig bent 

en waarom je bepaalde dingen belangrijk vindt. De term “leader” kan verwarring veroorzaken: het 
gaat absoluut niet om ‘de baas spelen’. Het gaat juist om leidinggeven aan jezelf, inzicht hebben in 

jezelf en in je relaties met anderen. Je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. 
Als school zijn we enthousiast geworden voor de aanpak van “The leader in me”. We zien het als een 

hele goede aanvulling op onze aanpak tot nu toe. We denken dat het bij onze school past. Zowel bij 

ons als team, als bij de kinderen. Er zitten vele positieve kanten aan deze aanpak. Het is niet 
zwevend, het blijft eigenlijk heel concreet. Het ondersteunt op een geweldige manier de sociale 

vaardigheden van kinderen, maar ook burgerschap en de zgn. 21 eeuwse vaardigheden. Kinderen 
gaan leren eigen doelen te stellen en denken ook zelf na over hoe ze die doelen willen bereiken. 

Naast de leerlingenresultaten worden zaken als levensvaardigheden en waardenoverdracht belangrijk. 

Dat spreekt ons ook juist als christelijke school aan. We hebben besloten om het The leader in me 
traject in te gaan. We starten in november 2018 met training van het ons als team. We gaan eerst 

onszelf de 7 gewoontes eigen maken. Daarna volgt het maken van keuzes, hoe we dit gaan vertalen 
naar de leerlingen. Als school bepalen we zelf de accenten en het tempo waarin het een en ander 

gaat gebeuren. We worden in dit traject begeleid door het CPS (Christelijk Pedagogisch 
Studiecentrum) uit Amersfoort. Na de zomervakantie krijgt u nog meer informatie over The leader in 

me. Bijvoorbeeld over wat de 7 gewoontes nu eigenlijk inhouden. Als u al meer wilt weten, kunt u 

uiteraard op het internet ook de nodige informatie vinden.  

 
Van de bibliotheek 

Zomer Puzzeltocht in de bieb 
In de zomervakantie is er een puzzeltocht  voor kinderen  vanaf groep 3 tot en 

met groep 8 . 
Iedere deelnemer krijgt een bon voor een bolletje ijs bij Di Tutto ! 
 

De puzzeltocht is voor 2 leeftijdsgroepen. Onder de goede inzendingen van 

iedere groep wordt een leuke prijs verloot. Je mag 1x mee doen. Aanmelden bij 
de balie. 
De puzzeltocht kan de hele zomervakantie gelopen worden. Doe je mee? 

 
Agenda 
do 12 juli mogelijkheid om afscheid te nemen van juf Hols tussen 15.00 en 16.00 uur. 
vr 13 juli laatste schooldag – de bovenbouw is ’s middags vrij. 

ma 16 juli t/m vrijdag 24 augustus ZOMERVAKANTIE 

ma 27 aug. eerste schooldag nieuwe schooljaar 
woe 12 sept. vossenjacht vanaf 18.00 uur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ZENDING 
Vorig project: 

 
Adoptiekinderen De Borgwal en De Stifthorst 
 
Bij de Stichting Woord en Daad hebben we vier adoptiekinderen geadopteerd. Beide scholen 
sponsoren twee adoptiekinderen. De zendingsgelden lopen in de afgelopen jaren terug. Een tekort 
aan geld dreigt om deze adoptiekinderen te kunnen bekostigen. Vandaar dat we deze komende 
periode, van Kerst tot Pasen, het zendingsgeld besteden voor deze adoptiekinderen. 
 
Voor De Stifthorst zijn dat: 
 
Benstein Dormeus 
Benstein woont in Haïti. Hij is geboren op 19 juni 2008. Hij doet het goed op school. Dingen die met 
rekenen te maken hebben, vindt hij leuk. Hij moet een kwartiertje lopen om op school te komen. Hij 
heeft een paar vrienden waar hij graag mee speelt. In de buurt wordt koren, pinda's en mango's 
verbouwd. Zijn ouders werken beiden en Benstein woont bij zijn oma, samen met nog vier andere 
mensen in een klein huisje. 
 
Frerot Telfort  
Frerot woont ook in Haïti. Hij is geboren op 19 december 2006. Hij behaalt goede resultaten op 
school. Zijn favoriete schoolvak is Frans. Hij heeft op school de taak om te helpen bij het opruimen 
van de klas. Voor zijn familie haalt hij vaak water bij de rivier. Ook in de kerk is Frerot actief. Hier is hij 
lid van het koor. Hij zingt graag.  
 
 

Nieuw project: 
 

Gezien de inkomsten voor de zending zijn we genoodzaakt ook de komende periode, vanaf de 

zomervakantie, tot aan de herfstvakantie het zendingsgeld te reserveren voor de adoptiekinderen. 

  Benstein         Frerot 
 
Het zendingsgeld is een initiatief van zowel De Borgwal als De Stifthorst.  
We hopen dat er in de komende tijd weer trouw zendingsgeld binnenkomt. Wilt u zo aan een extra 
gift overmaken? Denkt u dan ook aan het zendingsgeld van onze scholen.  
U kunt storten op:  NL 82 RABO 0134 0357 98 tnv. De Viermaster - zendingsgeld 


